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              24 november 2024 

 
 
Zondag 24 november, Eeuwigheidszondag  
Voorgangers:  9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
  15.00 uur Ds. J.A. Dekker (gezamenlijk GK) 
Organisten:  Dhr. B. Scholten, dhr. H. Dubbink 
Kindernevendienst:  Hester (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Anne 
Kinderoppas:  Zwanet Boeschen Hospers, Nanda Bartels 
Bloemen:  Alie Reimink 
 
Zondag 1 december, Eerste Advent 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. T. Veenstra 
  15.00 uur Ds. L.M. Aangeenbrug (gezamenlijk HK) 
Organist:  Dhr. D. ten Hove 
Kindernevendienst:  Jeanine (1, 2, 3), Jasper (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Wendy Mollink, Jacqueline Dubbink 
Bloemen:  Erna Immink 
 
Zondag 8 december, Tweede Advent 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. M. Winters - Karels 
  15.00 uur Ds. H. Paas (gezamenlijk GK) 

Organisten:  Dhr. B. Scholten, dhr. D. ten Hove 
Kindernevendienst:  Jaëlle (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Sofia 
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Kinderoppas:  Eva Bartels, Marieke Immink 
Bloemen:  Aly Veurink 
 
Zondag 15 december, Derde Advent 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. H. de Haan 
  15.00 uur Ds. J. Riemersma (gezamenlijk HK) 

Organist:  Dhr. D. ten Hove 
Kindernevendienst:  Jasper (1, 2, 3), Anja (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Renda Bartels, Nienke Kamphuis 
Bloemen:  Zwanet Boeschen Hospers 
 
Zondag 22 december, Vierde Advent  
Voorgangers:  9.30 uur Ds. H. Schotanus 
  15.00 uur Ds. J. Th. D. Wassenaar (gezamenlijk GK) 
Organisten:  Dhr. H.J. Tempert, dhr. G. Bartels 
Kindernevendienst:  Jaëlle (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Henk 
Kinderoppas:  Marlies Bartels, Marlous Heukels 
Bloemen:  Fia Bosch 
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KERKENRAAD 
Kort verslag kerkenraadsvergadering dd 15 oktober 2024 
Opening 
Johan Willems leest met ons uit Filippenzen 4: 4-9. Hij gaat ons voor in 
gebed en we zingen gezang 312  
Bepalen standpunt / voorbereiden gemeente-avond 
Deze vergadering staat in het teken van het bepalen van een standpunt, 
hoe we het beroepingswerk willen aanpakken. Maandagavond 30 
september was er een bezinningsavond hierover en nu hebben we allen 
2 weken kunnen nadenken hoe we verder willen. Dit alles om zo 
zorgvuldig mogelijk en weloverwogen tot een standpunt te komen. 
Donderdagavond 24 oktober zal dit gepresenteerd worden aan de 
gemeente en heeft men gelegenheid om te reageren. Deze reacties 
zullen worden meegenomen naar de kerkenraadsvergadering van 29 
oktober en daar zal de kerkenraad het uiteindelijke besluit nemen. 
De kerkrentmeester toont ons een presentatie naar aanleiding van de 
begroting voor 2025. Deze presentatie heeft 3 verschillende scenario’s 
en deze worden allen doorgenomen. Deze zelfde presentatie zal ook 
getoond worden tijdens de gemeente-avond.  
Ons standpunt voor de gemeente-avond: we willen samen met de 
Hervormde Gemeente de mogelijkheden onderzoeken om samen een 
predikant te beroepen en willen ondertussen de eigen identiteit 
behouden en de tijd krijgen om verder naar elkaar toe te groeien. 
Jeugd 
De clubs zijn weer van start, helaas weinig nieuwe instroom en veel 4e 
jaars-jongeren zijn afgehaakt. De clubleiding doet z’n best een zo’n 
gevarieerd mogelijk programma te bieden. Vrijdagavond 1 november 
staat er een dropping gepland.  
Volwassencatechisatie 
De volwassencatechisatie werd jarenlang door één van beide 
predikanten geleid. We willen hier graag mee verder, wellicht in een iets 
andere vorm nu we vacant zijn.  
We vragen gemeenteleden of ze mee willen doen/denken hoe dit vorm 
gegeven kan worden. Er zal een oproep in het kerkblad worden 
geplaatst zodat men zich kan aanmelden hiervoor. 
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Afscheidsavond ds. Heusinkveld 
Vrijdagavond 25 oktober is er een afscheidsavond gepland met de 
kerkenraad en ds. Heusinkveld. Deze wordt voorbereid. Tijdens zijn 
afscheid zijn er foto’s gemaakt (vrijdagavond en zondag). Deze zullen 
hem worden aangeboden op een digitale fotolijst.  
Sluiting 
Inmiddels is het al laat geworden. We besluiten de agendapunten die 
nog niet besproken zijn door te schuiven naar de volgende vergadering.  
Deze vergadering wordt afgesloten met gebed.  
 
 

 
 

 
DIACONIE 
De afgelopen maand is er geld voor de collectes binnengekomen via de 
bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via 
een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen 
maand op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook 
gecollecteerd in de kerk. 
 
Opbrengst collectes over de maand                               oktober  
Kerk € 290,59  
Onderhoud 462,08 
Diaconie 240,27 
Collecte Israël zondag 198,51 
Zending 214,46 
Interserve (zendingszondag) 509,20 
 
Verjaardagfonds september en oktober 
Voor de Kerk € 264,00 
Voor de bloemen 58,00 
Voor de World Servants 10,00 
Voor Jelle en Jody 10,00 
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KINDEROPPAS 
25-12  1e Kerstdag Antonien Schra – Zandbergen Marlies Immink 

 26-12  2e Kerstdag Desire Bosch Dorien Kuilder 

 29-12   Aly Veurink  Jaëlle Valk 

 05-01  Rianne Reefhuis  Jolien Schepers 

 12-01   Miny Veldman Anne Bargboer 

 19-01  Lotte Stokvis Sofia Bosch 

 26-01   Antonien Schra-Zandbergen Dinie Bartels 

 02-02   Géranda Kamphuis Janien van de Schootbrugge 

 09-02  Heilig Avondmaal Wendy Mollink Nanda Bartels 

 16-02   Zwanet Boeschen Hospers Jacqueline Dubbink 

 23-02   Marieke Immink Nienke Kamphuis 

 02-03   Renda Bartels Dorien Kuilder 

 09-03   Marlous Heukels Eva Bartels 

 12-03  Biddag Marlies Immink Iemand van de Herv. Kerk 

 16-03   Aly Veurink Marlies Bartels 
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KINDERNEVENDIENST 
Het thema van advent en Kerst 2024 is Bestemming Bethlehem 
‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’, ‘Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje’, 
‘Kerstnacht boven Bethlehem’ – heb je wel eens bij stilgestaan hoeveel 
oude en nieuwe kerstliederen Bethlehem noemen? Dankzij de verhalen 
over Jezus’ geboorte is dit kleine plaatsje in de buurt van Jerusalem 
wereldberoemd. Maar in de Bijbel speelt Bethlehem al veel eerder een 
belangrijke rol. Het is de plek waar Ruth, Naomi en Boaz in een 
chaotische tijd laten zien wat het betekent om trouw te zijn.  
David, de meest geliefde koning van Israël, wordt in Bethlehem 
geboren. En in de tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, 
belooft de profeet Micha dat uit Bethlehem ooit weer een leider zal 
komen die namens God regeert.  
 
Met het adventsproject gaan we iedere week opnieuw op weg naar 
Bethlehem. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken 
we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor 
Israël en de hele wereld. Tijdens dit project lezen we de volgende 
teksten uit het Oude en Nieuwe Testament: 
Advent 1: Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem (Ruth 1:1-22, Ruth 4:13-22) 

Advent 2: David wordt in Bethlehem tot koning gezalfd (1 Samuel 16:1-13) 

Advent 3: Micha profeteert over Bethlehem (Micha 5:1-4a)  
Advent 4: Jozef en Maria gaan naar Bethlehem (Lucas 2:1-5)  
Kerst: Wijze mannen volgen de ster naar Bethlehem (Mattheüs 2:1-22) 

 

Het stadje Bethlehem 
Tijdens de adventsperiode en met Kerst maken we een kijktafel voorin 
in kerk. Op deze kijktafel worden vijf huizen van karton geplaatst, die 
het stadje Bethlehem vormen. Elke zondag van Advent tot en met Kerst 
worden er verschillende hoofdpersonen uit het Bijbelverhaal, bij een 
huisje geplaatst. Zo vinden er steeds meer mensen hun bestemming in 
Bethlehem. 
Elke zondag zullen we hier, met jong en oud, tijdens de morgendienst 
ook in de kerk kort aandacht aan schenken en daarna het projectlied 
zingen dat hierbij hoort: ‘Ga je mee naar Bethlehem?’. 
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Donateurskaarten Jeugdwerk Gereformeerde Kerk Daarle 
Binnenkort komt de jeugd weer langs met de donateurskaarten voor het 
Jeugdwerk.  
Dit jaar is het bedrag van de donateurs-kaartenactie € 5,--. 
Dit kan contant betaald worden of met de QR-code die op de 
donateurskaart staat.  
 
Wij hopen dus dat u deze actie met donateurskaarten voor het 
Jeugdwerk van harte wil ondersteunen. Een vrije gift is uiteraard ook 
van harte welkom; dit kan via het bankrekeningnummer van de 
Oudercommissie Jeugd dat achterop het kerkblad staat.  
Alvast hartelijk dank namens onze jeugd en oudercommissie.  
  

 
Verkoopavond Ouderensoos Daarle 
Op dinsdagavond 26 november houden de leden en de leiding van de 
Ouderensoos de jaarlijkse verkoopavond. De verkoop begint om 19.30 
uur in gebouw Rehoboth.  
Er worden niet alleen leuke spullen verkocht, maar er zijn ook spelletjes 
te doen met voor de winnaars aantrekkelijke prijzen. Verder is er een 
verloting met mooie prijzen. De leden van de Soos verkopen vooraf de 
loten, maar ook ’s avonds zijn er nog loten te koop. De trekking van de 
loten vindt plaats ’s avonds om 21:00 uur.  
Allen hartelijk welkom! 
 
 

Passage 
Woensdag 11 december, aanvang 18:00 uur, houden wij onze 
kerstavond. We beginnen met een maaltijd. Daarna een liturgie met 
zang, gedichten en lezingen over de geboorte van onze Heer en Heiland. 
Ook wordt een kerstverhaal gelezen.  
Kom om dit met elkaar te vieren.  
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Samen eten; gezellig! 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. 
 

De eerstvolgende datum is: dinsdag 17 december. 
De locatie: De Eshoeve, Esweg 12 in Daarle. 

De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur. 
 
Opgave graag voor 5 december bij Willy Schutmaat 0627112681 / 
Henny Kamphuis 0612794201. Hier kunt u ook aangeven of 
er dieetwensen zijn en of u vervoer nodig hebt. 
Wees welkom! (in verband met de feestmaand 
december gaat het door, onder voorbehoud van 
voldoende deelname) 
 

 
 
 
 
 
 
Welzijn ouderen en uit en thuis 
Wij nodigen u uit voor de kerstviering op vrijdag 20 december om 14:30 
uur in Rehoboth. De meditatie zal worden verzorgd door Hennie 
Veldhuis uit Vriezenveen. Femmy ter Harmsel-De Lange vertelt het 
Kerstverhaal. 
Opgave kan tot en met 16 december bij Roelie Dubbink in verband met 
het kopen van de boodschappen. Tel: 06-25480953. 
We hopen op een mooie middag, allen van harte welkom. 
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Lichtjesavond 2024 Begraafplaats Daarle 
Op vrijdag 27 december om 19.00 uur wordt er weer een Lichtjesavond 
georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in 
Daarle. 
Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een sfeer van 
lichtjes en warmte samen, met jong en oud, groot en klein, stil wordt 
gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons zijn. 
Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken 
van deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren 
levend. Met muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. 
Deze herdenking zal een klein half uurtje duren. 
Om 19.00 uur begint de herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte 
welkom. 
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en 
eventueel samen na te praten. 
Wilt u helpen met de voorbereidingen op vrijdagmiddag 27 december of 
helpen opruimen op zaterdag 28 december dan kunt u zich opgeven bij 
Gerrit Kamphuis (06-53574877) of Hilje Immink (06-57330188). 
Bij de uitgang is er gelegenheid een bijdrage te geven voor de gemaakte 
kosten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
DANKBETUIGING 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Rein KleinJan 
 “van de Brugge”. Dit heeft ons goed gedaan. 

Nia   Annemie   Marja   Tineke   Renate 

Freek  Gert Jan    Harm ♥   Jan        Bert 
 

Klein- en achterkleinkinderen 
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Iedereen bedankt voor de vele felicitaties ter gelegenheid van ons 45- 
jarig huwelijksjubileum, die wij met onze kinderen en kleinkinderen 
hebben mogen vieren. Wij willen ook nog iedereen bedanken voor alle 
aandacht, kaarten en telefoontjes die we mochten ontvangen vanwege 
de gezondheidsproblemen van Hans in het afgelopen jaar. Dat heeft ons 
goed gedaan. 
Hartelijke groeten; Hans en Jenny Plaggenmars 

 

  ================================= 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, felicitaties en bloemen 
die we mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. 
Een dag waar we dankbaar op terugzien. 
Gerrit en Zwanet Boeschen Hospers 
 

================================= 
 
Ekklesia 
Is een programma met religieuze muziek door de eeuwen heen 
met de nadruk op Nederlandse, Duitse en Engelse kerkmuziek en drie of 
vier zondagen in de maand een meditatie.  
In december hopen dit te doen: 
Op 08-12 : Laura Wevers  
Op 15-12 : Jan Verhoek  
Op 22-12 : Pastor Maroesjka Sleegers 
Op 25-12 : Burgemeester Jorrit Eijbersen ( extra uitzending ) 
Op 29-12 : Burgemeester Jurgen van Houdt 

Ook graag een keer een meditatie houden in Ekklesia ? U bent van harte 
uitgenodigd! Het programma wordt elke zondag uitgezonden: 
Radio 350 (Rijssen-Holten): 11.00-12.00 uurHOi fm (Hellendoorn): 8.00-
9.00 uur / 21.00-22.00 uur (herhaling).                                                     
Bent u niet in de gelegenheid op zondag te luisteren; het programma 
staat een aantal weken op internet: www.radio350.nl - programmering - 
zondag – ekklesia. Frequenties HOi fm: Ether 106.6 MHz - Ziggo kanaal 

917/1917 - KPN/Telfort kanaal 1025 - Solcon kanaal 1804 
Contact : Tel. 617036 / 06-26894470 

 

http://www.radio350.nl/


11 

 

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. 
Het cursusseizoen 2024-2025 is van start gegaan op 30 augustus 2024 
met een gezamenlijke opening van alle groepen. Nadat we enige zorgen 
hadden over de aanmelding van cursisten voor het eerste jaar, kunnen 
we nu met dankbaarheid meedelen dat we op dit moment een groep 
van 11 gemeenteleden hebben, die het eerste jaar van de cursus volgen. 
We danken God, dat ook dit jaar het mooie en dankbare werk binnen 
Zijn koninkrijk mag doorgaan. 
De cursisten komen uit de gemeenten Vriezenveen, Almelo, Wierden, 
Enter en Rijssen.  
Ook zijn we dankbaar, dat het docententeam weer voltallig is. De twee 
vacatures die er waren, door het vertrek van Ds. Heusinkveld en De 
Goeijen, zijn ingevuld door drie nieuwe docenten. 
Voor het vak Pastoraat en Diaconaat door ds. T. Smink uit Wierden en 
het vak Ethiek door dr. E. Smelt uit Zwolle, deze geeft het Medisch 
Ethisch deel en Ds. K. Hazeleger uit Westerhaar het Bijbels Ethisch deel. 
We zijn ook dankbaar, dat dit zo een plaats heeft gekregen. 
Belangstelling voor de cursus? 
Krijg je hierdoor belangstelling voor de cursus, dan is het nog mogelijk 
om aan te sluiten bij de groep van het eerste jaar. 
Locatie en lestijden 
De lessen worden gegeven in het kerkelijk centrum Sion, Johannes 
Vermeerstraat 2 in Rijssen. De 1e les begint om 09.00 uur. Elke 
zaterdagmorgen om de twee weken zijn er 3 lessen van een uur. Na de 
eerste les is er een gezamenlijke koffie/thee pauze van 15 minuten. 
Wil je meer informatie, lees dan wat er staat op de website van Hervormd 
Rijssen, via link: http://tinyurl.com/TVG-Rijssen 
Op deze pagina staan de algemene gegevens rond de cursus, het boekje 
met de lesstof van het eerste jaar en een filmpje met de indruk hoe de 
sfeer is op een cursusmorgen. 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Je kunt meer informatie krijgen bij de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, 
tel. 0546-625223; email: k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse 
mevrouw Ria Harbers, tel 06 20581532; email tvgrijssen@gmail.com . 
Wil je je opgeven voor de cursus, meld je je dan bij de secretaresse.  
 
 

http://tinyurl.com/TVG-Rijssen
mailto:k.a.hazeleger@hetnet.nl
mailto:tvgrijssen@gmail.com
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AGENDA  
12-12  Kerkenraad        19.45 uur 
16-12  Collectemunten      19.30 – 20.30 uur 

  
VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 22 december en 19 januari. Kopij kan 
t/m zaterdag 14 december en 11 januari voor 17.00 uur worden ingeleverd bij: 
Jacqueline Dubbink. E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl  
 
 
 
 
Lied 772 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 
 
Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 
zo vol als met water de zee, de zee, 
zo vol als met water de zee. 
  
Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 
en de doornstruik verovert het land, het land, 
de doornstruik verovert het land. 
 
God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 
uw volk gelukkig kan zijn. 

 

mailto:g-kerkblad@pkn-daarle.nl
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